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Loes & Peter en Ineke & Stefan waren onze gasten in Mhofu van 7 mei t/m 13 mei 2010. 

              

             

 

 

 



                                   

                              

  

          



               

                      

 

 

 



                 

                         

    

                        

                

 

        



 

                      

 

        



     

                                        



                                      

                     



   

 

   



 

         



 

            

Hallo Wilma & Ivo, 

De afsluitende week van onze rondreis door Zuid-Afrika waren we in Mhofu. Helaas geen zebra’s en kudu 
in de tuin. Wel aapjes, zwijnen, bosbokjes. We hebben een prachtige en leuke reis achter de rug. Onze 
mannen maakten er een sport van de neushoorns te tellen die zij zagen en bekrachtigeden dat iedere 37 
keer met een high 5. Verder erg geboft met de dieren die we gezien hebben. Kortom, een zeer geslaagde 
vakantie. Bedankt! 

Ineke, Stephan, Peter en Loes. 

(uit het gastenboek in Mhofu) 


